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columns Het is volbracht. Het
Verzameld werk van Karel van
het Reve is met het verschijnen
van het zevende en laatste deel
klaar. Een cumulatief namenre-
gister waarin ook de voorgaande
delen zijn verwerkt, wordt
voorafgegaan door de bundels
Luisteraars! en Achteraf, respectievelijk columns
die Van het Reve tien jaar lang maandelijks voor
de radio van de Wereldomroep uitsprak en
columns uit Het Parool tussen 1988 en 1996. In
de eerste column uit Luisteraars! doet Van het
Reve een observatie die hem weemoedig stemt:
als vroeger een student niet wist wie Byron was,
ging hij het thuis stiekem opzoeken. Die tijd is
voorhij. Zijn laatste cursiefje ~ voor Het Parool -
is ontroerend. Van het Reve stopt ermee omdat
zijn geheugen achteruit gaat. ‘Terwijl ik
wanhopig probeer althans de naam Goethe vast
te houden, raak ik die naam ook al kwijt en weet
ik niet meer over welke tijdgenoot van wie ik wat
wil schrijven.’ Het was gedaan, maar dankazij
deze zeven delen had hij ongelijk met zijn
allerlaatste zin: ‘Ik zink weg in een poel van
vergetelheid.
G.A. van Oorschot, bezorgd door Lienke Frerichs,
Elma Drayer en Nop Maas, 909 p., € 45,-




