non-fictie

Peter Theunynck Karel van de
woestijne. Biografie
KRN

door Hans Renders

Karel van de Woestijne (1878-
1929) is een van die niet meer
gelezen Vlaamse reuzen wier
namen nog rondzingen. Zijn
belangrijkste gedichten
verschenen postuum in
Wiekslag om de kim. Hij was
dichter, romancier, criticus en
journalist. Dat laatste kan tegenwoordig van
alles betekenen, maar zijn journalistieke werk is
herdrukt in vijftien dikke boekdelen. In de
biografie die Peter Theunynck, zeif ook dichter,
nu van hem publiceert, blijkt hoe felbegeerd de
post ‘correspondent NRC' in Belgié was. Van de
Woestijne vervulde die functie met verve van
1906 tot aan zijn dood.

Theunynck heeft meer aandacht voor kunste-
naars- en andere kringen dan voor het literaire
werk van deze unieke vertegenwoordiger van het
symbolisme in Vlaanderen. Dat is mooi, maar
waarom dan niet wat meer aandacht voor zijn
nog zeer leesbare sleutelroman De /eemen torens?
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