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biografie David Maraniss ver­
meldt dat hij tijdens het schrij­
ven van deze biografie 'enkele 
keren' met het voorwerp van 
studie heeft gesproken in de 
Oval Office: Barack Obama. Dat 
doet het ergste vrezen, maar als 
je het boek uit hebt, begrijp je 

dat deze ontmoetingen deel uitmaken van zijn 
levenslange strategie 'elkaar over alle verschillen 
heen de hand reiken'. 
In grote lijnen was het verhaal al bekend. Obama 
werd in Hawaï geboren uit een kort en ongeluk­
kig huwelijk tussen de blanke Amerikaanse stu­
dente Ann Dunham en haar zwarte medestudent 
uit Kenia Barack Obama sr. Dat Obama in Kenia 
al een vrouw en kind had, wist ze natuurlijk niet. 
David Maraniss werkt bij The Washington Post en 
schreef eerder een biografie van Bill Clinton. Het 
boek over Obama is in feite geen biografie, maar 
eerder een onthullende familiekroniek die zich 
voltrekt over drie werelddelen. Dit verhaal wordt 
gemarkeerd door gebroken huwelijken, zelf­
moord, alcoholisme en een permanente gevoe­
ligheid voor rassenkwesties. Obama heeft in 
diverse boeken zelf ook al iets over zijn achter­
gronden verteld, maar Maraniss is met tientallen 
mensen gaan praten die in enig stadium van 
Obama's leven van belang zijn geweest. 
Na de scheiding van zijn ouders nam zijn moeder 
hem mee naar Indonesië, weer met een echtge­
noot die net als zijn natuurlijke vader te veel 
dronk en zijn vertier overal behalve thuis zocht. 
Een groot gedeelte van dit boek gaat over Obama 
sr., een slimme maar verwaande man die overal 
brokken maakte. Hij repatrieerde naar Afrika met 
een andere blanke Amerikaanse echtgenote. Hij 
reed zich na een scheiding en nog weer eens een 
huwelijk (zijn vijfde) na een avondje zuipen dood. 
Maraniss zegt Obama niet af te willen rekenen 
op onwaarheden in zijn bestseller Dreams (rom 
My Father. Maar ondertussen merkt hij wel een 
paar saillante verschillen tussen feit en fictie op. 
Zoals het door Obama vertelde verhaal over zijn 
Indonesische stiefopa die in de strijd tegen de 
Nederlanders om het leven zou zijn gekomen. In 
werkelijkheid kreeg deze een hartaanval tijdens 
het ophangen van de gordijnen. 
Iemand die zoveel te stellen heeft gehad met 
familiedrama's, religieuze en raciale spanningen 
kan zelf slachtoffer worden van zijn omgeving, of, 
zoals Barack Obama, een bewonderenswaardige 
innerlijke kalmte ontwikkelen om zich door de 
gevaren van het leven heen te navigeren. Een 
betere training voor het mijnenveld op weg naar 
het presidentschap is er niet. Het boek eindigt als 
Obama op 27-jarige leeftijd op het vliegveld van 
Nairobi landt, op zoek naar zijn wortels. Volgens 
Maraniss een keerpunt in zijn leven, maar hoe dat 
zit, zullen we in deel twee van deze kroniek lezen. 
De Bezige Bij, 733 p., € 29, vertaald onder redactie 
van Pon Ruiter 
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