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De tegenwoordig in Eindhoven
wonende Herman Pieter de Boer is
een schrijver die veel door middel-
bare scholieren gelezen wordt. Hij
schrijft ook veel teksten voor mu-
zikanten, toneel- en televisiester-
ren. Na twee mislukte huwelijken,
leeft hij nu met Lenny Kuhr. Zijn

verhalen zijn kort, simpel,-absur;.},,
2]

distisch en soms erotisch.

Zijn nieuwe boek De Motorengel
en andere verhalen bouwt een
beetje voort op deze oude thema's.
Alledaagse situaties die iets bui-
tenissigs krijgen door een sfeer
van geheimzinnigheid en intimi-

teit, Het verschil is wel dat in dit
boek alles subtieler is opgelost dan
in veel van zijn vorige boeken.

Een zeer spannend verhaal is
'De IJzeren Wet’. In een studen-
tensoci€teit is het een 'wet’ om
branie, zelfs dronkenschap waar
te maken. Victor Bolsius beweert
‘alles’ te kunnen. De voorzitter van
de sociéteit draagt hem op om met
één been in de goot van het pand
te gaan staan zingen. Hij doet het;
valt naar beneden maar grijpt
zich net op tijd vast aan de vlag-
gestok. In het verhaal 'Het eethuis’
kunnen alle gerechten opgediend
worden.
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